
Nieuwjaarsreceptie Parochie 5 januari 2014.

Namens het parochiebestuur, Pastor Gies en Okonek wil ik u allen een zalig, 
gelukkig,  gezond en voorspoedig 2014 toewensen. Hierbij mij realiserend dat 
gezondheid helaas niet voor iedereen is weggelegd.

Vorige week zondag was er in een onze kerk een groep Pelgrims van de  
Franciscaanse groep “De Tochtgenoten”. Zij trokken drie dagen rond en 
overnachten in kerken. Zij waren vol bewondering over onze kerk. Toen ik hun 
verhalen hoorde, dacht ik, binnen onze kerk kunnen wij ook wel van Pelgrims 
spreken. Pelgrim wil zeggen een (voet) reis maken naar een heilige plaats. Wij 
maken ook regelmatig de (voet) reis naar deze kerk. Dus wij kunnen ons ook 
allemaal pelgrims noemen.

Daarom wil ik met u een reis door 2013 maken. Welke zaken komen wij daar 
allemaal tegen:
* in het begin van het jaar hebben enkele parochianen(Pelgrims) zich druk bezig 
gehouden met de voorschriften vanuit het Bisdom over de vieringen rond 
Pasen. Hierover is een brief gestuurd naar de Bisschop met vele 
handtekeningen van onze parochianen. Hierop is na Pasen een gesprek geweest 
met de Bisschop hier in onze kerk, waar erg veel parochianen bij aanwezig 
waren. Dit was een goede bijeenkomst, waar iedereen zijn of haar standpunt 
naar voren kon brengen.
* ons kinderkoor de Stephanootjes bestonden in 2013, 10 jaar, dit is gelijktijdig 
gevierd met de parochiedag.
* SWV, belangrijk deel van onze vergaderingen besteed aan de fusie 
besprekingen. O.a. is financiën het afgelopen jaar een belangrijk onderwerp 
geweest. Hier zie je ook dat de Pelgrims uit drie parochies een pad zijn  
opgegaan met een einddoel. Maar dat af en toe een pelgrim een ander pad 
inslaat of een omweg loopt, maar uiteindelijk komen alle pelgrims weer op 
hetzelfde pad terecht.
* Eerste Heilige communie gevierd met 5 kinderen, hierdoor zijn 5 kleine 
pelgrims opgenomen in onze kerkgemeenschap.
* er waren zeer veel talentvolle pelgrims bijeen op onze parochiedag. Deze had 
als thema: Talenten en doormiddel van workshops, open podium en het bakken 
van pannenkoeken kwamen deze talenten naar boven. Dit was een zeer 
geslaagde dag en alle talentvolle pelgrims gingen tevreden naar huis.



* wij hebben een mooie vormselviering gehad met als voorganger Pastor 
Wellen.
* één activiteit kwam ik op mijn tocht niet tegen wij hebben nl. in 2013 geen 
parochievergadering gehouden en verantwoording afgelegd aan u, de reden 
hiervan is dat onze accountant erg laat was met de jaarstukken. Wij zullen dit, 
dit jaar inhalen.
* voor het 10de jaar kindje wiegen als musical, daarvoor werd kindje wiegen 
door de kindernevendienst gedaan.
* we hebben nieuwe parochianen kunnen verwelkomen
* naast deze activiteiten hebben wij onze “normale” activiteiten en vieringen 
waar ook erg veel werkzaamheden inzitten.
* we hebben nieuwe vrijwilligers erbij gekregen.

Dit alles kunnen wij niet organiseren zonder de hulp van al onze (vrijwilligers) 
pelgrims. Iedere pelgrim heeft een rugzakje met zijn of haar werkzaamheden 
erin. Al deze rugzakjes bij elkaar levert heel veel vrijwilligers werkzaamheden 
op. Weet u wat er zoal in al deze rugzakjes zit?
- kindernevendienst, schoonmaken kerk, poetsen zilverwerk, misdienaars, 
kosters, koren, liturgiegroep(in elkaar zetten van vieringen, misboekjes, kaarsen 
en andere liturgische zaken bestellen), onderhoud kerk (binnen en buiten), 
werkzaamheden kerkhof (administratie, onderhoud), 50 plus gespreksgroep, 
contactpersonen, bloemendienst, koffieschenken, collectanten, voorbereiden 
actie kerkbijdrage, wegbrengen en ophalen kerkbijdrage,  stencilwerk 
misboekjes en parochieblad, het in elkaar zetten van het parochieblad(vouwen, 
nieten) op routes leggen en rondbrengen van de parochiebladen, dolp, 1ste H. 
Communiegroep, catechese werkgroep, lectoren, uitvaartgroep, verzorgen van 
de internetsite (wist u trouwens dat de site inmiddels 60.000 bezoekers heeft 
gehad) beheer kerkgebouw, bestuur en natuurlijk onze pastores. En grootkans 
ben ik ook nog wat vergeten. Het bestuur wil al deze pelgrims bedanken voor 
hun inzet en werkzaamheden. Fantastisch zonder jullie kunnen wij niet samen 
kerk zijn. 

Dit jaar zijn er enkele Pelgrims gestopt met werkzaamheden, waarvan wij op 
gepaste wijze afscheid hebben genomen. Echter één pelgrim heeft wel de 
aandacht getrokken. Hij heeft aangegeven om na 30 jaar zijn rugzakje over te 
dragen aan een andere pelgrim. Toen heb ik gevraagd of ik zijn rugzak mocht 



lenen om te zien welke werkzaamheden (attributen voor werkzaamheden) hier 
in zaten, zodat wij op zoek kunnen gaan naar een andere pelgrim. Nou beste 
mensen ik heb hier de rugzak en wat zit er zoal in ………………………………………… 

U zult begrijpen dat ik hiervoor meer pelgrims zoek, om deze werkzaamheden 
te doen. Maar ik wil pelgrim John Pragt heel hartelijk bedanken voor deze 30 
jaar werkzaamheden. John ik wil je een bos bloemen overhandigen die tevens 
symbolisch bedoeld is voor alle andere vrijwilligers.
Beste mensen nogmaals hartelijk bedankt.

Onze pelgrimstocht gaan wij voorzetten in 2014. Wat zullen wij dan allemaal 
tegenkomen op onze weg, wie zullen wij ontmoeten?
Wij hopen weer op een goed kerkelijk jaar met mooie vieringen, waarin wij 
elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen zal zijn of haar weg gaan en we komen hier 
samen. Wij hopen dat de pelgrims uit de drie parochies van het 
samenwerkingsverband dezelfde weg volgen om tot een gezamenlijk einddoel 
te komen. Over één zaak maakt het bestuur zich zorgen de komende jaren  en 
dat is het financiële plaatje van onze parochie. De laatste jaren zien wij dat wij 
elk jaar een klein geldbedrag tekort komen en interen op onze reserve en dat is 
natuurlijk niet goed. Willen wij onze kerkgebouw en het pastoraal team in stand 
houden, dan zal er wel iets moeten gebeuren. Eind januari komt de actie 
kerkbalans weer langs, wilt u daar allemaal nog eens goed naar kijken. 
Misschien zit er nog iets in uw rugzak. Mocht u andere mogelijkheden zien om 
de financiële positie van onze kerk te versterken, dan horen wij dat graag.
Verder zullen wij vanuit het bestuur het komende jaar de contacten met alle 
werkgroepen en pelgrims aantrekken. Om ook zo samen kerk te zijn.

Beste mensen, zo dadelijk is er koffie met krentenwegge en aansluitend een 
glaasje. Laten wij elkaar een goed 2014 wensen en als gemeenschap samen 
kerk blijven.


